
 

Waarom naar het gymnasium? 
 

 
- Het is de hoogst haalbare middelbare schoolopleiding die er bestaat. 

Wanneer je als leerling advies gymnasium krijgt, zien deskundigen dat je iets  
in je mars hebt en bieden je een uitdaging aan 

 
- Vraag je je af: Wat heb ik aan Grieks en Latijn? 
 

Het is een beproefde manier van taalvaardig maken: 
● Het geeft een voorsprong bij het aanleren van andere moderne 

vreemde talen b.v. Frans, Spaans en andere Romaanse talen. 
● Het is een enorme training in het verwerken van teksten: je leert niet 

alleen te lezen wat  er staat maar ook het hoe en waarom het er zo 
staat. Dit biedt veel voordelen bij het lezen en bestuderen van alle 
studieteksten. 

● Bij veel universitaire studies bieden de “klassieken” een voorsprong. 
● Tevens hoort hier een royaal stuk culturele verdieping van de klassieke 

talen bij in de vorm van het vak KCV (=klassieke culturele vorming). 
 
- Op het gymnasium zitten gewone, normale leerlingen die ook van voetbal, 

muziek en op stap gaan houden. Dus geen prototypes van de zgn. “stuuds 
c.q. nerds”. 

 
- Het gymnasium beginnen en natuurlijk zeker afmaken betekent voor jou zelf 

een test: “Wat kan ik aan”?  Vergelijk het eens met een kruiswoordraadsel 
compleet oplossen, een nieuw computerspel spelen tot het einde. Het biedt 
voldoening. Je weet wat je (aan)kunt. Zie het als een uitdaging. 

 
- Het is geen schande om aan het gymnasium te beginnen en te ontdekken 

dat het te veel is voor jou: je hebt het tenminste wel geprobeerd en weet wat je 
kunt! 

 
- Het vak biedt op onze school  veel interessante excursies, o.a. naar: 

Tongeren, Xanten, Trier en Rome. 
 
- Wanneer je naar een baan gaat solliciteren maakt een gymnasiumdiploma 

echt nog wel indruk!  


